
Rhein in Flammen
Onlosmakelijk verbonden met het Midden-
Rijndal

Vuurwerk beleven terwijl je vaart op de Rijn

Centraal gelegen hotel

3 Daagse

Van 2 mei  tot 4 mei 2025 

€ 610 per persoon vol pension
tot en met 1 februari 2025

€ 645 per persoon vol pension
vanaf 2 februari 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 80 per persoon

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25ADE05RHEI

Hotel

Dorint Hotel Bonn



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

Wandelreis moeilijkheidsgraad

MET AUDIOGIDS

De Rijn is een toeristische topattractie. Noord-Rijnland-Westfalen is niet de grootste deelstaat van
Duitsland, maar wel de dichtstbevolkte. De vroegere hoofdstad Bonn, de wijngaarden van de Ahrvallei,
Schloss Augustusburg, Königswinter met de Drachenfels en de boottocht tijdens het onvergetelijke
vuurwerk op de Rijn maken de reis compleet.

DAG 1

De Ahr heeft zich in de loop der tijden een weg gebaand door het Eifelgebergte. Vele panoramaplaatsjes,
wijngaarden en bossen maken van de vallei één prachtige natuur. De talrijke wijngaarden op de flanken van
de bergen nodigen ons uit voor een degustatie in één van de vele kelders die de streek rijk is.
We stoppen voor ons middagmaal in Bad Neuenahr. Het Schloss Augustusburg, ontworpen als een puur
jacht- en zomerverblijf, ligt in Brühl. Na dit bezoek vervolgen wij onze weg naar ons hotel voor avondmaal
en logies.

DAG 2

Na het ontbijtbuffet is er een rondrit door Bonn met een lokale gids.De toeristische rondrit met de autocar
neemt je mee langs de belangrijkste bezienswaardigheden van deze historische stad. Je ontdekt het
geboortehuis van Beethoven, het prachtige Poppelsdorfer Schloss met zijn botanische tuin en de
indrukwekkende Bundesviertel, het voormalige regeringskwartier van Duitsland. Na het middagmaal volgt
een geleide wandeling door de stad. Daarna gaan wij aan boord van ons schip voor een rondvaart op de
Rijn met avondmaal, dans en het bewonderen van het vuurwerk. Wanneer we passeren steekt men overal
Bengaals vuur aan gevolgd door een lokaal vuurwerk. Als kers op de taart is er op het einde van de
rondvaart een reusachtig spektakelvuurwerk.

DAG 3

Wij nemen de Drachenfelsbahn in Königswinter, de oudste tandradtrein van Duitsland. Boven bij de ruïne
van het kasteel krijg je een onvoorstelbaar zicht op de Rijn. Op de terugweg is er een bezoek aan Schloss
Drachenburg. Middagmaal in Königswinter en nadien nog een bezoek aan het toeristische Monschau. Op
de terugweg naar huis wordt nog een korte vrije stop gehouden.



Inbegrepen

Avondrondvaart op de Rijn met avondmaal, dans en het bewonderen van het vuurwerk

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


