
Schotland
Woest en ruig, tragisch en ontroerend maar
wondermooi!

Toegangsgelden inbegrepen

Schaapherder demonstratie

8 Daagse

Van 19 augustus  tot 26 augustus 2025 

€ 2.375 per persoon vol pension
tot en met 1 maart 2025

€ 2.410 per persoon vol pension
vanaf 2 maart 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 770

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AGB08SCHO

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op
kantoor.



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

MET AUDIOGIDS

Schotland is een land van meren en bergen, valleien en heideland; vaak woest en desolaat, een land met een
dramatische geschiedenis en ruige schoonheid. De Schotten geven hun land zijn cultuur en
vriendelijkheid, zijn gevoel voor humor, levenslust en gastvrijheid. Maar bovenal toont de Schot zich trots
op zijn land. Deze rondreis toont je alles wat Schotland te bieden heeft: de Uplands (het Zuid-Schotse
bergland), de Lowlands (die eigenlijk nooit echt laag zijn), de Highlands (de Hooglanden) en een paternoster
van meren die door Centraal-Schotland loopt. Je kunt de kilts en de tartans bewonderen, de bagpipes
beluisteren, de Schotse Whisky proeven of wegdromen in één van de Schotse kastelen.

DAG 1 - Moorslede - Gretna Green

Met de ferry bereiken we Dover en het Engelse vasteland. Londen laten we deze maal links liggen. We
trekken via de ringwegen, door de Dartford Crossing toltunnel en door het Engelse industriële bekken
naar de Schotse grens. In Gretna Green, dat beroemd geworden is door de “schaakhuwelijken” bij de smid,
houden we halt. Gretna Green is al net over de grens.

DAG 2 - Gretna Green - Stirling - Pitlochry

Op weg naar Stirling stoppen we aan het Falkirk Wheel. Dit is een unieke draaiende scheepslift in de vorm
van een wiel dat twee kanalen verbindt. Deze lift vervangt 11 klassieke sluizen en overbrugt een hoogte van
35 meter. Het concept is uniek in de wereld. Het Stirling Castle is een belangrijk monument voor de
Schotten en de Schotse identiteit. Het was de favoriete residentie van de Steward-koningen. Verschillende
zalen herinneren aan het ontzaglijk verleden en de heldhaftigheid van Schotland. Vooral de 'Great Hall' is
indrukwekkend omwille van het gigantisch dakgebinte. ’s Avonds zijn we dan al in de Highlands. 



DAG 3 - Pitlochry - Blair Athol - Inverness

In Pitlochry bezoeken we de Atholl-distilleerderij. We leren er alles over whisky: de grondstoffen, de
productie, de bewaring én we proeven. Dit heel pittoreske dorp heeft zijn bekenheid verworven na een kort
bezoek van Queen Victoria. Dit heeft er toe geleid dat het dorp een ware trekpleister werd en nog steeds
is. Vandaar gaat het naar Blair Castle, dat wordt omschreven als  één van de bekendste en mooiste
kastelen omgeven door een prachtig park. De verschillende zalen zijn bijzonder smaakvol ingericht. Niet
verschieten in de inkomsthal, een wapencollectie hangt er tegen de muren. Plafonds zijn afgewerkt met
stukwerk. De grote tafel staat gedekt (spijtig niet voor ons). De kinderkamer staat er nog bij alsof de
kinderen net buiten zijn gaan spelen.  Bruce Murray, 12de hertog van Atholl, beschikt zelfs over een 
privéleger, het enige officiële in Europa. Op weg naar Inverness maken we een  indrukwekkende 
demonstratie van herdershonden mee. De herder laat zijn border collies de schapen verzamelen. Hij
legt ondertussen uit hoe de commando's in elkaar zitten; de honden gehoorzamen gedwee.

DAG 4 - Highlands

De hele dag toeren we in de Highlands. In dit barre maar schitterende landschap, met desolaat karakter,
volgen de verrassende panorama’s elkaar op. We nemen de tijd om deze indrukwekkende panorama's in ons
op te nemen en af en toe een fotostop in te lassen. In Poolewe bezichtigen we de vermaarde Inverewe
Gardens. Deze botanische tuin werd precies op deze plaats ingericht omwille van het vriendelijke
microklimaat.

DAG 5 - Inverness - Fort William

’s Morgens maken we een verkwikkende wandeling in Inverness, hoofdstad van de Highlands. De stad
wordt door de Ness bevloeid. Soms zien we vissers tot de enkels in het water staan op zoek naar wilde zalm.
Tijdens een boottocht op het Loch Ness gaan we actief op speurtocht naar Nessy, het monster van Loch
Ness. Wie het monster het eerst ziet, krijgt een grote premie. Op het  grondgebied van Drumnadrochit
ontschepen we en bezoeken vervolgens de ruïne van het Urquhart-kasteel. De geschiedenis gaat terug tot
de eerste dagen van de kerstening in Europa. Dit imposante kasteel werd door de bewoners verwoest om
niet in handen te vallen van de belegeraar.
Voor avondmaal en overnachting rijden we langs de paternoster van meren tot de regio Fort William.



DAG 6 - Fort William - Glencoe - Edinburgh

In de voormiddag rijden we door Glencoe, één van de mooiste valleien van Schotland met een bijzonder
droevige geschiedenis. Een brede U-vormige vallei wisselt af met een nauwe kloof. We rijden verder naar
Tarbet aan het Loch Lomond. We stoppen om de “bonnie, bonnie banks" te bewonderen. De rit gaat verder
richting Edinburgh. Stilaan komen we weer in de bewoonde wereld. We wanen ons tussen koningen en
keizers op de Royal Yacht Britannia, het voormalige jacht van wijlen koningin Elisabeth II. Het schip
ligt permanent aangemeerd in Leith, de haven van de Schotse hoofdstad. Op de ‘Royal Mile’ ontdekken we
verder de historische binnenstad, gelegen tussen het Edinburgh Castle en het Palace of Holyrood House. We
dompelen ons even onder in deze bruisende stad.

DAG 7 - Edinburgh - Moffat - Lake District

Het ‘Scottish Parliament’ is een toonbeeld van moderne architectuur in de oude stad. Het gebouw is met
de vele onderliggende symboliek een uitdrukking van de Schotse autonomie. Het gebouw staat niet voor
niets net tegenover de Palace of Holyrood House. Daarna vertrekken we richting de Borders. Moffat is
sinds mensenheugenis het centrum van de wolindustrie. Voor de overnachting trekken we opnieuw de
Schots-Engelse grens over.

DAG 8 - Lake District - Moorslede

Met vele nieuwe indrukken en goedgeluimd vatten we de terugreis aan. Met de ferry bereiken we het
vasteland, vol herinneringen aan een onvergetelijke reis.

Inbegrepen

Bezoeken en toegangsgelden inbegrepen: Scottish parliament, Royal Yacht, Blair Castle &
Gardens, Inverewe Gardens, whiskydistilleerderij, boottocht op Loch Ness, kasteel Urquhart,
Stirling Castle, schaapherder-demonstratie

Niet inbegrepen

ETA (Electronic Travel Authorization)



Opgelet!

De hotels in Schotland zijn vaak traditioneel en soms historisch, ze kunnen niet vergeleken worden
met de sterren van onze hotels. We nemen de best beschikbare hotels in de streek.

Voor aansluiting op het lichtnet heb je een verloopstekker (adapter) nodig van het type G.

Internationaal reispas

Je moet in het bezit zijn van een internationaal paspoort.
Vanaf 2 april 2025 heeft elke bezoeker uit de EU een ETA (Electronic Travel Authorisation) nodig.
De kostprijs bedraagt £ 10,- per persoon.

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


