
Rome en de Italiaanse
Kunststeden

Half pension

Unieke citytrip

2025: Heilig Jaar

9 Daagse

Van 6 april  tot 14 april 2025 

€ 1.265 per persoon half pension
tot en met 3 januari 2025

€ 1.300 per persoon half pension
vanaf 4 januari 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 295

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AIT04ROME

Hotel

Op deze reis slapen we in verschillende hotels. Hotellijst te bekomen op
kantoor.



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

MET AUDIOGIDS

‘La dolce vita’ is een algemeen bekende zegswijze en betekent: genieten van het culinaire, van cultuur
en natuur, zonder zich te haasten, in goed gezelschap, en dit natuurlijk in Italië. We kuieren rond in enkele
bekende Italiaanse steden, genietend van een mix van imposante gebouwen, sfeervolle steegjes, pleinen
vol verhalen en gezellige terrasjes. De glooiende Italiaanse landschappen laten we aan ons
voorbijglijden, achterover geleund in onze comfortabele autocar.
Dit jaar viert de Rooms-Katholieke Kerk het Jubeljaar 2025. Om de 25 jaar is er een Jubeljaar waarbij heel
wat mensen Rome bezoeken. 

DAG 1

We vertrekken tijdig en rijden door de Elzas en Zwitserland, om in de vooravond ons overnachtingshotel te
bereiken.

DAG 2

De Alpen achter ons latend, rijden we door de immense Po-vlakte en vooraleer we Pisa bereiken, genieten
we van een rit door de Apennijnen. Op het Mirakelenplein in Pisa verwonderen we ons over de scheefheid
van die befaamde toren en ja, in het echt staat die toch wel schever dan gedacht! Op dit plein vinden we
ook een prachtige ‘duomo’ met indrukwekkende doopkapel. Dit alles wordt doorspekt met weetjes en
leuke verhalen. Voor we verder rijden naar ons overnachtingshotel is er natuurlijk nog tijd voor een terrasje.

DAG 3

Firenze! De stad waar de renaissance is begonnen, waar de Medici familie jarenlang regeerde en rijkdom
bracht en waar de unieke Ponte Vecchio zich spiegelt in de Arno, de rivier die Firenze in twee delen
snijdt. We wandelen van het ene architecturale pareltje naar het andere, we genieten van unieke marmeren
beelden, legendes, mooie winkels, gezellige marktjes en wellicht kunnen we het niet laten en verorberen we
een overheerlijke ‘gelato’. Na een panoramisch zicht op deze stad aan de Arno worden we verwend met
een rit door het Toscaanse landschap richting Rome.



DAG 4

Voor Rome, de hoofdstad van Italië, trekken we twee volle dagen uit, zodat we ons toch een beeld kunnen
vormen van de grootsheid van deze stad. Vandaag starten we met Vaticaanstad, de stad van de Paus, waar
we een bezoek brengen aan de Sint-Pietersbasiliek en de Vaticaanse Musea met de Sixtijnse Kapel,
waar alle pracht en praal ons zeker met verstomming zal doen slaan. Na het bewonderen van het enorme
Sint-Pietersplein kunnen jullie alles laten bezinken met misschien een Italiaanse apero of een Italiaans
biertje… In de namiddag gaat onze verkenning van Rome verder, we steken de Tiber over en kuieren door
sfeervolle straatjes tot de Piazza Navona, één van de vele levendige pleinen van Rome met de
wereldberoemde Vierstromenfontein. Ook het Pantheon staat op ons programma, de bekende ronde kerk
met de opening in de koepel én waar de eerste koning van Italië begraven ligt. 

DAG 5

We starten onze dag aan de Spaanse Trappen waarna we eindelijk ons muntje in de Trevi-fontein kunnen
gooien. Na de lunch gaan we richting Piazza Venezia, naar het monumentale Altaar van het vaderland. We
beklimmen het Capitool voor een uitzicht op het Forum Romanum, we beelden ons in hoe rijkelijk groot de
keizersfora en de markten van Trajanus ooit waren. En dan krijgen we eindelijk het Colosseum in het
vizier! Als hoogtepunt van onze tocht door Rome bezoeken we dit amfitheater waar ooit de Romeinen
konden genieten van ‘brood en spelen’.

DAG 6

Na deze onderdompeling in eeuwenoude verhalen en geschiedenis is het tijd voor wat ingetogenheid en
bezinning. Waar kunnen we dat beter doen dan in Assisi? De stad van de H. Franciscus en de H. Clara is
sinds de 13de eeuw het bekendste bedevaartsoord in Italië. Vanzelfsprekend bezoeken we de basiliek
van de H. Franciscus, waar hij begraven ligt. Die bestaat uit twee kerken boven elkaar met daaronder de
crypte. Niet enkel gekend vanwege Franciscus maar ook vanwege de prachtige fresco’s van Giotto. Assisi,
gebouwd op de hellingen van de berg Subasio, heeft zijn middeleeuws karakter goed weten te behouden.
Dat zie en voel je tijdens het flaneren in de nette, glooiende straatjes van deze bijzondere stad. Op het
hoofdplein is het gezellig vertoeven. 

DAG 7

Na onze overnachting in Assisi genieten we nog van een lekker ontbijt waarna we vertrekken naar Siena.
Een stad met een ziel, met een uniek schelpvormig plein en gekend vanwege de wereldbefaamde
paardenrace, de Palio, die twee keer per jaar plaats vindt. Siena is gebouwd op drie heuvels met de Piazza
del Campo als hart van de stad. De onafgewerkte dom in wit/zwart marmer staat hoog boven en in schril
contrast met de vele bakstenen gebouwen. De glooiende, kronkelende straatjes verrassen ons keer op keer.



DAG 8

Marmer van Carrara kennen we allemaal wel, we denken meteen aan die witte marmeren
beeldhouwwerken van Michelangelo. Een lokale gids die ons met veel passie rondleidt in de streek van
‘het witte goud’ leert ons dat het Carrara marmer bekend staat om zijn kenmerkende aderpatronen en
luxueuze uitstraling. Na een bezoek aan de groeves, het marmermuseum en een beeldhouwatelier trekken
we naar ons overnachtingshotel. 

DAG 9

Aan alle mooie liedjes komt een einde! Onze reis naar ‘la dolce vita’ in Italië zit er bijna op. We laten ons
rijden door Zwitserland en Frankrijk tot in Moorslede.

Opgelet!

Half pension

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


