
Riviercruise Bazel - Amsterdam
All-in aan boord

VIVA Cruises

8 Daagse

Van 20 augustus  tot 27 augustus 2025 

€ 1.865 per persoon all-in
Dek Smaragd tot en met 1 maart 2025

€ 1.910 per persoon all-in
Dek Smaragd vanaf 2 maart 2025

Toeslagen:
Dek Robijn: € 205 per persoon
Dek Diamant: € 370 per persoon
Eénpersoonskajuit: € 685 per persoon

Referentienummer: 25ACH08VIVA

Hotel

MS VIVA Enjoy

De MS VIVA Enjoy verwelkomt 190 gasten aan boord en biedt
ongekend comfort voor een onvergetelijke ervaring. Geniet van een
unieke sfeer, een prachtig scheepsontwerp en een vriendelijke
bemanning met hoge servicenormen, plus culinaire hoogtepunten
en een perfecte balans tussen spanning en ontspanning.

Het MS VIVA Enjoy, de derde nieuwbouw van VIVA Cruises, heeft
95 hutten. De 2-persoonshutten op het Diamond en Ruby Deck zijn
15 m² en hebben ook een Frans balkon, terwijl die op het Emerald
Deck ramen hebben die niet geopend kunnen worden. Alle hutten
zijn voorzien van moderne faciliteiten zoals een flatscreen-tv,
minibar en airconditioning.



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

Wandelreis moeilijkheidsgraad

Op deze cruise doorkruisen we een groot deel van Europa en doen verschillende landen aan: Zwitserland,
Duitsland en Nederland. De levensader om op te varen is de Rijn waar we zo een 800 km op verblijven. We
schepen in in Bazel, Zwitserland. Op de tocht staan vele steden waar we aan voorbijvaren of waar we
aanleggen. Een bezoek aan Straatsburg met zijn historische binnenstad en de Europese Wijk, een
wandeling in Mannheim of Heidelberg staan op het programma. We bekijken Koblenz en Rüdesheim zowel
van op het water als van op het land. De laatste bestemming in Duitsland is Keulen met haar majestueuze
'dom'. We vertoeven even in Utrecht alvorens we verder doorvaren naar Amsterdam voor ontscheping.

DAG 1

Vertrek in de vroege ochtend via Frankrijk naar Zwitserland. In de vroege namiddag komen we aan in het
oude centrum van Bazel. Deze stad biedt een prachtige mix van middeleeuwse charme en moderne cultuur.
We wandelen langs het kleurrijke Rathaus op de Marktplatz en bewonderen de gotische Basler Münster,
vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over de Rijn. Verder door de smalle straatjes, de kunstgalerijen, en
de historische Mittlere Brücke. We eindigen met een bezoek aan de levendige en historische wijk. We
schepen in rond 17u00. Voorstelling van de bemanning gevolgd door een welkomstdrankje en een eerste
avondmaal. Ondertussen vaart het cruiseschip richting Breisach.

DAG 2

In de voormiddag bezoeken we het idyllische dorpje Breisach am Rhein, gelegen in de schilderachtige
regio Baden-Württemberg, vlak bij de Franse grens. Terwijl we het dorp binnenvaren, zien we de
majestueuze Sint-Stephansdom hoog boven het landschap uitsteken op de Münsterberg. De kerk biedt niet
alleen een indrukwekkende aanblik, maar ook een prachtig uitzicht over de Rijn en de omliggende
wijnvelden. Aan de voet van de Eckartsberg, waar de overblijfselen van een oud fort te vinden zijn, groeien
de beroemde druivenranken van de regio Kaiserstuhl. Hier wordt één van de beste wijnen van Duitsland
geproduceerd, dankzij het warme klimaat dat de streek zo bijzonder maakt. Terwijl we door het charmante
dorp wandelen, kunnen we niet wachten om de lokale wijn te proeven en ons onder te dompelen in de rust
en schoonheid van dit prachtige dorpje.



DAG 3

Straatsburg: deze Elzassische en Europese hoofdstad is een ideale bestemming voor een geslaagde
citytrip. Franse en Duitse invloeden vloeien in elkaar over en biedt een perfecte samensmelting van de
middeleeuwen en de moderne tijd. Dompel je onder in een ware smeltkroes van Europese culturen.
De grootste bezienswaardigheid van de stad is uiteraard de Straßburger Münster! Deze indrukwekkende
kathedraal is een gotisch meesterwerk en bied je met haar honderden sculpturen een ongeëvenaarde blik op
het leven in de middeleeuwen. Slenter door Klein Frankrijk (La Petite France), de idyllische wijk van het
oude stadsgedeelte. Eén van de '1 000 places to see before you die' is Haus Kammerzell. Met recht en
reden, want dit is één van de mooiste vakwerkhuizen van de Duitse laatgotiek, dat zich bovendien nog in
originele staat bevindt.
Van de middeleeuwen gaat het met de autocar naar de 20ste eeuw. De Europese Wijk is een verzameling
van moderne en modernistische gebouwen. Belangrijkste plaats is uiteraard het gebouw van het Europese
Parlement.

DAG 4

Mannheim ligt aan de samenvloeiing van Rijn en Neckar. De structuur van de binnenstad doet denken aan
New York. De straten en pleinen zijn gevormd als een soort schaakbord, met blokken van gelijke grootte,
en de straten hebben letters en nummers in plaats van straatnamen. De hele binnenstad wordt omgeven
door een perfecte cirkelvormige ringweg. Als je bij de watertoren aan de Friedrichsplatz bent, begrijp je
waarom Mannheim ooit bekend stond als ‘het kleine Parijs‘. In een art nouveau decor met fonteinen,
beelden en kleine cafés onder de arcades, waan je je een beetje in de Lichtstad. Het Barockschloss
Mannheim  is het op één na grootste paleis, na Versailles, van Europa. Het werd in 1720 gebouwd in
opdracht van de toenmalige keurvorst Karl Philipp von der Pfalz.
Op een boogscheut van Mannheim ligt Heidelberg. Het kasteel van Heidelberg was de residentie van één
van de keurvorsten van het Heilige Roomse Rijk. De stad is vrij ongeschonden uit WO II gekomen.
Pastelkleuren troef in de binnenstad. Er zijn slechts enkele bruggen over de rivier maar de 'Alte Brücke' is
wel de meest impressionante.

DAG 5

De volgende stad aan de Rijn die wij aandoen is Rüdesheim, een populaire stad aan de Rijn. Het ontdekken
van de historische oude stad met haar schilderachtige straatjes, overblijfselen van drie kastelen en oude
vestingwerken vergt de nodige tijd.
De Drosselgasse is een geplaveide straat en strekt zich uit over 144 meter door de binnenstad. De vele met
hout omrande huizen, overwoekerd met wijnstokken zijn hier kenmerkend. Ook zijn er talrijke tavernes,
bars, souvenirwinkeltjes en andere gave winkels die samen het stadsbeeld vormen. Vaak wordt deze straat
omschreven als “de vrolijkste straat in de wereld”. Ons cruiseschip vervolgd zijn weg naar Koblenz.



DAG 6

Bij de stad Koblenz komen de Rijn en de Moezel samen. Op het punt waar deze rivieren samenvloeien staat
een gigantisch standbeeld van keizer Wilhelm I. Dit monument, genaamd 'de Duitse Hoek', staat op de
Werelderfgoedlijst van de Unesco. Door de fantastische, strategische  ligging zagen de Romeinen de plek
eeuwenlang als hun thuis. In Koblenz vind je een mengelmoes van het romantische Rijndal, de Pruisische
oudheid en de relaxte Franse levensstijl. Pak de kabelbaan, bezoek het fort en sta even stil bij het prachtige
uitzicht over de rivieren en de stad. Eénmaal beneden kun je lekker gaan shoppen in de Löhrstraat.
Het robuuste silhouet van de Dom van Keulen bepaalt het aanzicht vanaf de Rijn. Maar ook daarachter
heeft Keulen veel bezienswaardigheden te bieden. Van archeologische vondsten uit de Romeinse tijd in het
Romeins-Germaanse museum en middeleeuwse stadspoorten tot de moderne beeldende kunst van Museum
Ludwig en street art in de industriële wijk Ehrenfeld. Naast je ogen worden ook je andere zintuigen als
smaak en reuk geprikkeld. Proef bonbons in het Imhoff-Schokoladenmuseum, ruik het beroemde parfum
Eau de Cologne (4711) en geniet van een traditioneel Kölsch biertje op het terras of in de kroeg. Ontdek de
leukste bezienswaardigheden van Keulen.

DAG 7

Het cruiseschip legt nu aan Utrecht. Deze vierde stad van Nederland wordt vaak gezien als het intieme
alternatief voor Amsterdam. Het kent prachtige grachten en parken, bruisende horeca, interessante musea
en bijzondere historische gebouwen. Door de vele horecabedrijven bruist de binnestad; zowel jong als oud
verzamelen in cafés of restaurantjes of spreken af op een terrasje. De 112 m hoge Domtoren is van ver
zichtbaar en domineert de binnenstad. In de loop der jaren en eeuwen is Utrecht uitgegroeid van een
klassieke Nederlandse handelsstad tot een diensten- en kenniscentrum.
Van hieruit varen we verder naar Huizen (omgeving Amsterdam).

DAG 8

Het ontbijt nemen we nog aan boord. De bemanning brengt de bagage aan de wal. Een uurtje rijden en we
komen aan in Amsterdam, de administratieve hoofdstad van Nederland. We maken een
kennismakingswandeling door de stad. Daarna keren we via Breda en Antwerpen terug naar Moorslede.



Inbegrepen

Alle dranken inclusief tijdens de maaltijden aan boord, alsook alle dranken aan de bar de hele dag
Eénmaal genieten van de High Tea (een selectie van zoete en hartige lekkernijen zoals scones,
sandwiches, cupcakes, macarons en exclusieve theesoorten)
Dagelijks gevulde minibar in de kajuit
Herbruikbare VIVA-waterfles

De rederij en de kapitein zijn gemachtigd om het programma en het vaarschema te
wijzigen in functie van de waterstanden.

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


