
Het onbekende Bretagne
Alle middagmalen inbegrepen

Uniek programma

Tophotel

Het einde van de wereld



7 Daagse

Van 25 september  tot 1 oktober 2025 

€ 1.125 per persoon vol pension
tot en met 1 april 2025

€ 1.160 per persoon vol pension
vanaf 2 april 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 250

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AFR09BRET

Hotel

Brit Hotel Privilege Cap Ouest

Het hotel is gelegen aan de baai van het stadje Plouescat. In het
hele hotel is er gratis wifi. De hotelgast kan gebruik maken van het
wellnesscentrum met hot tub, hamam en sauna.

De kamers zijn uitgerust met flatscreen-tv en eigen badkamer met
douche.

In het restaurant worden hoofdzakelijk traditionele Franse en
regionale gerechten geserveerd.



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

MET AUDIOGIDS

Dankzij de druïden en Asterix neemt Bretagne een aparte plaats in onze verbeelding. Een grillige kustlijn
van 2 700 km omsluit een gebied barstensvol folklore, gezellige dorpjes, adembenemende vergezichten en
een verrassende keuken. Le Finistère (het einde van de wereld) bezit de mooiste calvaires, de granieten
bijbelverhalen op het plein voor de kerk. Je kan er genieten van pittoreske vissershaventjes en de kleurrijke
klederdracht. Geen wonder dat de Bretoenen zo trots zijn op hun legendes, hun tradities en hun taal.
DEGEMER MAT E BREIZH (welkom in Bretagne)! Hoewel dit niet echt een wandelreis is, moet je in
Bretagne altijd wel wat wandelen om tot bij de mooie uitzichtpunten te komen.

DAG 1

Wij doorkruisen Normandië met de nodige stops onderweg. Het middagmaal nemen we in de buurt van de
Mont Saint-Michel. Tegen de avond komen we aan in Bretagne. Avondmaal en logies in het hotel.

DAG 2

Na de kilometers van gisteren doen we het vandaag rustig aan. In de voormiddag gaan we te voet op stap in
het stadje Plouescat met zijn overdekte markt en gaan we uitwaaien langs de strandjes bij ons hotel. Na
ons middagmaal trekken we in westelijke richting om er het verhaal van de Goémoniers, de algenvissers te
zien en te horen. Het is bijzonder om te merken hoeveel algen er verwerkt worden in onze dagelijkse
maaltijden. We bezoeken het dorp van de douaniers Menez Ham, weggedoken achter gigantische stenen.

DAG 3

Vandaag rijden we richting het binnenland langs het “circuit des enclos”. Pareltjes van ommuurde stadjes
op deze route wedijveren met elkaar. De in steen uitgehouwen bijbelverhalen verbinden de wereld van de
levenden met het hemelse rijk. Bretagne op zijn best! We rijden via het Armoricaanse massief richting
Huelgoat. In de namiddag gaat het naar het Dal der Heiligen (la Vallée des Saints). Meer dan 170
granieten beelden tussen de drie en zeven meter hoog hebben een plaats gekregen op een burchtheuvel.
Ieder beeld bekijken is niet mogelijk, maar telkens kijkt men ernaar met bewondering en voelt men zich
klein in de nabijheid ervan. Men spreekt van de beelden van de Paaseilanden, maar dan in Europa.



DAG 4

We beginnen de dag met een tocht naar de verste puntjes van Bretagne, de pointe van Saint-Mathieu.
Daarna trekken we naar de militaire havenstad Brest, gelegen aan een stukje natuurlijke haven, de rade de
Brest. Daarna wandelen we in de stad, langs het Amerikaanse monument en het militaire fort. Een
kabelbaan doet ons klimmen over de scheepswerven tot bij de paradeboot van Napoleon, die ooit in
Antwerpen van stapel rolde.

DAG 5

Dit wordt vast een onvergetelijke rit naar het wonder van Bretagne. Waar de kust gisteren ruw en grillig
was, is ze vandaag afgerond en roze van kleur. Langs de Roze Granietkust tussen Perros-Guirec en
Ploumanach liggen de vreemdste steenformaties in het water. De erosie heeft hier zijn werk gedaan, je ziet
de hoed van Napoleon, de neus van een heks, een kabouter, een schildpad. Na onze wandeling en een
lekker middagmaal is het tijd voor een digestief met een wel zeer Vlaamse naam…distillerie Warenghem
vult onze neus en mond met heerlijke Bretoense whisky die trots naast de Ierse en Schotse kan staan.
Verder kun je hier ook andere streekdranken kopen zoals cider, calvados en nog meer.

DAG 6

We beginnen onze dag met een bezoekje aan de bisschopsstad van Saint-Pol-de-Léon met zijn fameuze
kathedraal. Daarna trekken we naar Roscoff, de kapershaven van Bretagne waar we ook kennis maken met
de bekende ajuinverkopers, ‘the French Onionsellers’ bijgenaamd de Johnies. Na een flink middagmaal
testen we onze zeebenen met een boottochtje naar het Île de Batz, één van de vele eilandjes voor de
Bretoense kust. Het haventje van het eiland nodigt ons uit om wat te flaneren en te wandelen op het
eilandje. We keren met de overzet terug en kunnen nog wat vrij rondwandelen in Roscoff voor de nodige
souvenirs om daarna richting ons laatste avondmaal in het hotel te gaan.

DAG 7

Terugrit naar Moorslede met middagmaal onderweg in Normandië. 

Inbegrepen

Alle middagmalen



Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


