Friuli

Rezenr Pattocow

Een onbekend stukje Italie Myorclids

e Half pension

e De parels van Trieste en Udine

8 Daagse

Van 27 juli tot 3 augustus 2025

€ 1.155 per persoon half pension
tot en met 1 maart 2025

€ 1.190 per persoon half pension

vanaf 2 maart 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 205

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25AITO7FRIU

Hotel

e Hotel Astoria

Hotel Astoria is een elegant hotel met een professionele service en
goed ingerichte, ruime kamers. Het hotel is gunstig gelegen
wanneer u de omgeving wilt verkennen.

Het uitstekende restaurant van het hotel serveert regionale,
Italiaanse en internationale gerechten. 's Morgens kunt u genieten
van een uitgebreid Italiaans ontbijtbuffet.



Onze mening:

Cultuur
Natuur
Fysiek
Hotel

MET AUDIOGIDS

In het noordoosten van Italié ligt Friuli-Venezia Giulia. Deze autonome regio grenst aan Oostenrijk en
Slovenié aan de Adriatische Zee. De hoofdstad Trieste wordt wel eens de koffiehoofdstad van Italié
genoemd. In deze minder bekende streek vinden we nochtans lekkere wijnen zoals de Tocai, hammen van
San Daniele, polenta, minestrone, Montasio-kaas en Illy-koffie. Friuli ligt bezaaid met prachtige meren,
kastelen, wijndomeinen, gerestaureerde dorpjes, kortom het Aards Paradijs in de Alpen met een kustlijn
waar we ons nooit vervelen. Er zijn brede stranden en vlakke lagunes, maar ook steile en diepe kliffen en
kleine rotsachtige baaitjes. Een mengeling van Oostenrijk, Slovenié en Italié. Op de terugweg bezoeken we
het theehuis van Hitler op de Obersalzberg.

DAG 1

In de vroege morgen vertrekken we al. Door het Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk en Zwitserland
bereiken we Oostenrijk. Genietend vanuit onze comfortabele zetel, rijdt de chauffeur over heuvels en
bergen. Itali€é rijden we binnen via de Brennerpas en tegen de vooravond bereiken we ons
overnachtingshotel.

DAG 2 - PROSECCO

Via Dobbiaco en Cortina d’Ampezzo vervolgen wij onze weg door de Alpen. Deze namiddag starten we met
de ontdekking van wat de regio Friuli ons te bieden heeft op culinair vlak. We bezoeken een prachtig
gerestaureerd adellijk landgoed/wijndomein dat volledig in zijn oude glorie hersteld is. Natuurlijk hebben
wij ook een degustatie van een heerlijke Prosecco.



DAG 3 - COLLIO-STREEK

Gaan jullie mee op ontdekkingstocht door Udine? Het heeft de grandeur van Venetié, weliswaar met slechts
enkele verborgen kanaaltjes, de stad wordt dan ook het “klein Venetié” van het vasteland genoemd.
Pleintjes, marktjes, winkeltjes met lokale Friulaanse lekkernijen en zalige terrassen nodigen ons uit om
heerlijk rond te dwalen.

Het ligt aan de oevers van de Soca rivier (Isonzo in het Italiaans) en heeft een mooi centrum met
eeuwenoude adellijke palazzi en een roemrijk verleden. In de namiddag brengt onze autocar ons naar de
Collio-streek, het beste wijngebied van Friuli. Om jullie daarvan te overtuigen bezoeken we een
wijndomein en gaan we proeven.

Als afsluit van de dag verkennen wij nog Cividale del Friuli. Wij lopen over de duivelsbrug naar het
centrum van deze eeuwenoude stad. Tal van monumenten, kleine straatjes, pleintjes en winkelstraatjes
Zorgen voor een aangenaam bezoek.

DAG 4 - TRIESTE EN MONTE GRISA

Trieste, hoofdstad van de regio, ligt pal aan de Adriatische Zee en wordt beschut door het karstplateau in
het binnenland. Het is de thuis van de lekkere Illy-koffie, die kan je het best proeven in één van de vele
prachtige historische koffiehuizen. Onze plaatselijke Nederlandstalige gids toont ons alle mooie plekjes,
langs het Romeinse verleden en de beroemdste meisjes van de stad. Na de middag rijden we tot boven de
Monte Grisa, een Italiaans bedevaartsoord, waar we een uniek uitzicht hebben op de Golf van Trieste. In
deze idyllische streek bevinden zich heel wat kastelen, o.a. het zomerverblijf van Maximiliaan van
Habsburg en zijn echtgenote, onze prinses Charlotte van Belgié, dochter van Leopold I. Hun schoonzus, de
sprookjesachtige Sissi, kwam veel bij hen logeren. Dat dit nog steeds een waar paradijsje is, zullen we met
eigen ogen kunnen waarnemen. In de immense parktuin genieten we van de vele zeldzame bloemen en
planten, mooie sculpturen, lieflijke meertjes en een zachte zeebries.

DAG 5 - SAN DANIELE DEL FRIULI & HESPENROKERI]

San Daniele del Friuli is een schilderachtig stadje in Noordoost-Itali€, beroemd om zijn heerlijke
Prosciutto di San Daniele en omgeven door prachtige heuvels en wijngaarden. Het heeft historische
bezienswaardigheden en een rijke culinaire traditie. We maken een rondrit in streek rond San Daniele. Het
is een must om naar een hespenrokerij in de buurt te gaan. Na een boeiende uitleg proeven we van deze
licht zoete hammen met een toets van hazelnoot.

Na het vrije middagmaal is er een fantastisch bezoek aan de mozaiekschool van Spilimbergo. Deze school
is opgericht in 1922 en is één van de meest prestigieuze instellingen voor mozaiekkunst ter wereld.
Onvoorstelbaar welke kunstwerken hier gemaakt en voorgesteld worden.



DAG 6 - PALMANOVA & GRADO

Ons eerste bezoek vandaag is de stad Palmanova, een stervormig ommuurd stadje met Venetiaanse
verdedigingswerken. Vanuit de zeshoekige Piazza Grande vertrekken de zes hoofdstraten en vormen de
stralen die de stad omtoveren tot een ster. Onze plaatselijke Nederlandstalige gids vertelt er over de
geweldige geschiedenis en toont ons de mooiste plaatsjes. Daarna rijden we naar Aquileia, ‘het tweede
Rome’ is haar bijnaam; 1 700 jaar geleden was dit de negende grootste stad van de wereld! De rijkdom van
de stad wordt weerspiegeld in de opgravingen van het forum, de rivierhaven en de nagebouwde Romeinse
Domus. In de vroegchristelijke basiliek kunnen we nog 750 m? mozaiekvloer uit de vierde eeuw bewonderen.
Na de pracht en praal van het verleden keren we terug naar de pure schoonheid van het kuststadje Grado,
gelegen op verschillende eilandjes, en dat ons doet denken aan Venetié. Het is één van de populairste
badplaatsen aan deze kust en in het pittoreske haventje is het heerlijk vertoeven.

DAG 7 - BERCHTESGADEN

Omstreeks de middag bereiken wij Berchtesgaden in Beieren. Op de Obersalzberg woonden Hitler en
andere hoge nazi’s. Kehlsteinhaus, het theehuis van Hitler, ligt op de top en is bereikbaar met een lift. De
lift is gemaakt uit messing en werd met de hand uitgehouwen. Van hieruit hebben we een panoramisch zicht
zoals de gasten van Hitler het konden bewonderen. Daarna vervolgen we onze weg naar ons
overnachtingshotel in Duitsland.

DAG 8

Na ons ontbijtbuffet rijden we via Luxemburg naar Moorslede met, zoals jullie van ons gewoon zijn, hier en
daar een stop.

Inbegrepen

e Lokale Nederlandstalige gids

Opgelet!

e Half pension



Noodnummer: Roeselaarsestraat 163b/c Maandag - Vrijdag
+32 472 992 323 8890 Moorslede 09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
Tel: +32 51 77 74 16 09u00 - 12u00

info@reizenpatteeuw.be Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.



