
De Moezel
Verrassende bezoeken

Prachtige wijngaarden

Lekkere Moezelwijnen

4 Daagse

Van 20 augustus  tot 23 augustus 2025 

€ 625 per persoon vol pension
tot en met 1 maart 2025

€ 660 per persoon vol pension
vanaf 2 maart 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 70

Minimum aantal deelnemers: 20

Referentienummer: 25ADE08MOEZ

Hotel

Dormero Moselhotel Koblenz-Alken



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

MET AUDIOGIDS

Wie al met ons naar de Moezel en de wijnfeesten in Cochem ging, zal zeker bevestigen dat deze korte
uitstap de moeite loont. Een ideale uitstap naar een prachtige streek en toch dichtbij. Ook dit jaar hebben
wij voor een gevarieerd en boeiend programma gezorgd.

Dag 1

Na een koffiestop op weg naar Luxemburg bereiken wij Duitsland. Eerst brengen wij een bezoek aan het
Roscheider Hof, een openluchtmuseum, prachtig gelegen op een heuvel boven het dal van de Moezel. Het
museum wil een beeld geven van de volkscultuur in het gebied rond de Moezel en de Saar. Na het
middagmaal rijden wij naar Bernkastel-Kues, één van de charmantste Moezeldorpjes. De vele vakwerk- en
wijnhuizen zijn een foto meer dan waard. 

Dag 2

In de voormiddag bezoeken we Burcht Eltz, een betoverend middeleeuws kasteel in de Moezelvallei,
omringd door weelderige bossen en prachtige uitzichten. Bewonder de ongerepte architectuur, verken de
historisch ingerichte kamers en geniet van de natuurwandelingen rondom het kasteel. Een tijdloze
bestemming die geschiedenis en natuur combineert.
Na de middag bezoeken we het bekende wijnstadje Cochem. Het eerste wat je opvalt als je Cochem
binnenrijdt is de Reichsburg. Deze prachtig gerestaureerde burcht waakt al meer dan duizend jaar van
bovenop een heuvel over de stad. Cochem heeft een historisch centrum met prachtige barokke huizen en
vakwerkhuisjes. Daarna maken we een boottocht op de Moezel.

Dag 3

We brengen een bezoek aan Koblenz. Op het punt waar Rijn en Moezel samenkomen bevindt zich het
“Deutsches Eck”, met een groot monument dat ter ere van keizer Wilhelm I werd opgericht en waar sinds
1993 een replica van zijn in 1945 verwoeste ruiterstandbeeld staat. Vervolgens steken we met  de kabelbaan
de Rijn over en brengen we een bezoek aan Fort Ehrenbreitstein, ooit na Gibraltar de grootste rotsvesting
van Europa.



DAG 4

Alvorens huiswaarts te trekken brengen we nog een bezoek aan Trier, de oudste stad van Duitsland. Naast
de bekende termen en de Porta Nigra behoort de Grote Markt tot de mooiste stadspleinen van Duitsland. 

Inbegrepen

Alle maaltijden vanaf het middagmaal eerste dag tot het middagmaal laatste dag

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


