
Tussen WO I en WO II in Frans-
Vlaanderen

1 Dag

Op 14 april 

€ 86 per persoon

Minimum aantal deelnemers: 20
Maximum aantal deelnemers: 50

Referentienummer: 25D1404WOII



Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in Noord-Frankrijk veel zwaar gewonden verzorgd. We
zoeken het graf op van John Mc Rae in Wimereux, hij was de beroemde dichter van ‘In Flanders fields
the poppies…’.

Nadat we het middagmaal genuttigd hebben in de omgeving van Calais, ontdekken we de streek verder.
Veel plaatsen herinneren aan de vreselijke meidagen van 1940. De streek was militair gezien een speerpunt
op Engeland. We vinden er verscheidene V1 en V2 basissen. We besluiten deze dag met een bezoek aan La
Coupole in Wizernes. Het blijft niet alleen een indrukwekkende getuigenis maar het biedt ook de kans
verschillende aspecten van de Duitse bezetting in WO II te aanschouwen.

Inbegrepen

Vervoer per luxe autocar
Middagmaal
Toegang La Coupole 

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


