Fietsen langs de mooiste plekken /
van de Loire Kedisa [bissarr

Moorstode

e Eigen fietsbegeleider

e Fietstransport inbegrepen

5 Daagse Minimum aantal deelnemers: 20
Maximum aantal deelnemers: 35

Van 4 augustus tot 8 augustus 2025
Referentienummer: 25AFRO8SFIET

€ 795 per persoon half pension
tot en met 1 maart 2025

€ 830 per persoon half pension
vanaf 2 maart 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 210 per persoon



Onze mening:

Cultuur
Natuur
Fysiek
Hotel

Fiets moeilijkheidsgraad

Het Loiredal in Frankrijk staat bekend om haar rivier, de majestueuze kastelen en de goede wijnen.
Maar het is ook één van de populairste gebieden in Europa om te fietsen. Op deze afwisselende fietsvakantie
fietsen we langs de bekendste Loirekastelen: Chambord, Chenonceau, Amboise, Villandry,... Verder fietsen
we door de mooie natuurrijke landschappen en bezoeken ook de gerenommeerde Nationale Rijschool in
Saumur: Le Cadre Noir.

Dag 1: Chambord - Blois - Chaumont-sur-Loire (+/- 45 km)

Op de heenreis naar de Loire vertellen we waarom er zoveel mooie kastelen zijn langs de Loire. Maar dat ze
Z0 Mool zijn...

In de namiddag starten we onze eerste fietstocht aan het kasteel van Chambord, volgens velen het
mooiste kasteel van de Loirevallei. We fietsen langs de Loire en na een 20-tal kilometer zien we al het
tweede koninklijke kasteel in de verte: het kasteel van Blois met zijn mooie gevel met het
ruiterstandbeeld van Lodewijk XII. Om deze fietstocht mooi af te sluiten fietsen we tot het volgende
historische kasteel: het kasteel van Chaumont-sur-Loire.

Dag 2: Doué-la-Fontaine - Montreuil-Bellay - Saumur - Le Cadre Noir (+/- 45 km)

Vandaag starten we in Doué-la-Fontaine, een stille rustige stad met enkele opvallende grotwoningen.
We fietsen door de wijngaarden van de Coteaux-du-Layon, een appellatie voor zoete wijn gemaakt van de
Chenin Blanc druif. Een fotostop aan het mooie romantische kasteel van Montreuil-Bellay mogen we
zeker niet vergeten. Daarna vervolgen we onze fietsroute tot in de stad Saumur waar het kasteel trots
uitkijkt over de stad en over haar eigen 1 400 wijnstokken. Het zijn de leerlingen van het Lycée Pisani in
Montreuil-Bellay die deze druiven bewerken. Na de middagpauze in Saumur fietsen we tot aan de beroemde
Cadre Noir, een prestigieuze Franse paardenrijschool, om er een bezoek te brengen aan de school en de
stallen. Mensen die graag nog wat fietsen kunnen nadien nog verder fietsen tot in Gennes.



Dag 3: Chenonceau - Amboise - Tours (+/- 45 km)

De autocar brengt ons naar het kasteel van Chenonceau, één van de bekendste kastelen van de Loire. Het
kasteel is uniek omdat het voor een stuk over de rivier de Cher werd gebouwd. We voorzien voldoende tijd
om de tuinen en het kasteel te bezoeken. Na de middag fietsen we richting Amboise met zijn kasteel boven
op de top van een heuvel. Het kasteel is vooral bekend omdat je er het graf van Leonardo da Vinci kan
vinden. We volgen verder La Loire a Vélo tot we deze dag eindigen aan de Saint-Gatien kathedraal in Tours.

Dag 4: Fontevraud - Rigny Ussé - Villandry (+/- 55 km)

We vertrekken met de autocar naar de abdij van Fontevraud. De abdij is één van de grootste

kloostersteden uit de middeleeuwen in Europa en staat op de Unesco-Werelderfgoed lijst. De abdij werd
bijna twee eeuwen lang geleid door abdissen. In die tijd was dit uniek in kerkelijke kringen. We volgen een
rustige route en komen tegen de middag aan in Rigny Ussé, met het mooie kasteel dat model stond voor
het kasteel van Doornroosje in het gelijknamig sprookje. Na de middag genieten we verder op de fiets tot
we aankomen bij het kasteel van Villandry. Wij bezoeken de prachtige tuinen die vol staan met bloemen,
struiken, fonteinen en zelfs groenten.

Dag 5: Saumur - Baugé (+/- 40 km)

Na het ontbijt maken we ons klaar om te vertrekken aan ons hotel. We verlaten de rivier de Loire en nemen
het 240 kilometer lange fietspad La Vélobuissonniere dat de Loire verbindt met Normandie. Wij fietsen 40
kilometer om toe te komen bij ons laatste kasteel van deze reis: het kasteel van Baugé. Het kasteel bezit
niet de grandeur van de andere kastelen. In 1455 werd het kasteel verbouwd en de opdrachtgever René I
van Anjou wou een eenvoudig mooi en aangenaam kasteel.

Inbegrepen

o Fietsvervoer met professioneel ingerichte aanhanger
e Eigen fietsbegeleider

Noodnummer: Roeselaarsestraat 163b/c Maandag - Vrijdag
+32 472 992 323 8890 Moorslede 09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
Tel: +32 51 77 74 16 09u00 - 12u00

info@reizenpatteeuw.be Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.



