
Fietsreis langs de Duitse
Hanzesteden en de prachtige
Oostzeekust

Eigen fietsbegeleider

Fietstransport inbegrepen

6 Daagse

Van 8 september  tot 13 september
2025 

€ 935 per persoon half pension
tot en met 1 april 2025

€ 970 per persoon half pension
vanaf 2 april 2025

Toeslag:
Eénpersoonskamer: € 260 per persoon

Maximum aantal deelnemers: 35

Referentienummer: 25ADE09FIET



Onze mening:

Cultuur

Natuur

Fysiek

Hotel

Fiets moeilijkheidsgraad

Wandelreis moeilijkheidsgraad

De geschiedenis ligt op straat in de Hanzesteden. De welvaart van de Hanzesteden uit zich nu nog in
imposante bouwwerken, elegante koopmanshuizen en grote pakhuizen.
Met de muziek van de ezel, de hond, de haan en de kat: de Bremer stadsmuzikanten, fietsen we door
bosrijke omgevingen en verstilde dorpjes richting de Oostzeekust waar vroeger de groten der aarde kwamen
kuren en baden. De badplaatsen langs de Duitse Oostzeekust stralen nog steeds de grandeur uit van
weleer.

Dag 1: Heenreis - Stuhr - Bremen (+/- 40 km)

Onze eerste dag fietsen we een klein stukje van het Bruggenfietspad. Het fietspad dat de twee
Hanzesteden Osnabrück en Bremen verbindt. We starten in het dorpje Stuhr aan het herinneringsmonument
“Frauen von Obernheide”. We fietsen een stukje door het natuurreservaat “Kladdinger Wiesen” met zijn
gevarieerd landschap met bossen, velden, veen-en heidevlaktes en meren. Langs het vliegveld, opgericht
in 1913 en dus één van de oudste vliegvelden ter wereld, fietsen we de trotse Hanzestad Bremen met zijn
mooie historische Marktplatz binnen. Een foto met de gekende Bremerstadsmuzikanten mag zeker niet
ontbreken.

Dag 2: Rondrit Lüneburger Heide (+/- 50 km)

Vandaag fietsen we op de Lüneburger Heide. Het indrukwekkende heidelandschap trekt jaarlijks zowel
amateurfotografen, natuurliefhebbers, wandelaars en fietsers aan. De Lüneburger Heide is elk jaargetijde
adembenemend mooi.
We maken een rondrit rond Schneverdingen, de stad van de heidebloesem. We starten aan de “
Heidegarten” waar ongeveer 200 verschillende soorten heide groeien waarvan er altijd één bloeit. In totaal
staan hier ruim 200 000 planten.
Na een mooie rondrit van ongeveer 50 km en een lekkere lunch rijden we met onze autocar tot aan ons
verblijfshotel in Schwerin.



Dag 3: Bad Doberan - Rerik - Wismar (+/- 60 km)

Vandaag brengt de autocar ons naar Bad Doberan, de stad van de paardenrennen. We fietsen richting
Heiligendamm: de “Weisse Stadt am Meer”, de oudste zeebadplaats van Duitsland met de vergane glorie
van oude witte villa’s. Door de geïsoleerde ligging werd er in 2007 een conferentie van de G8-landen
gehouden en werd het strand volledig opnieuw heraangelegd.
We volgen de Oostzee verder en passeren de mooie badstad Kühlungsborn en tegen de middag komen we
aan in het kleine havenstadje Rerik waar we onze vrije middaglunch nemen. Na de middag fietsen we
verder en zien we snel de vier kerktorens van de stad Wismar verschijnen. De havenstad Wismar ligt niet
direct aan de zee maar werd wel lid van het Hanzeverbond in de 13de eeuw. Unesco heeft de stad Wismar
op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Dus zeker het bezoeken waard.

Dag 4: Wismar - Boltenhagen - Travemünde - Lübeck (+/- 55 km)

We vertrekken vandaag waar we gisteren geëindigd zijn. We fietsen verder de Oostzeekust af richting
Travemünde. Tegen de middag komen we aan in Boltenhagen. Boltenhagen is de 2de oudste badstad aan
de Oostkust. In 1872 vaagde een stormvloed vele gebouwen weg en kwamen er “nieuwe” mooie kleurrijke
huizen met rondingen in zowel de gevels en de daken.
We fietsen verder langs de ruwe Oostkust richting Priwall waar we worden overgezet met de veerboot
naar Travemünde: Duitslands belangrijkste veerboot-haven aan de Oostzee, met veerdiensten op Zweden,
Finland en Estland. We nemen wat tijd om te flaneren op de strandpromenade om nadien nog een bezoek
te brengen aan de stad Lübeck: de “koningin van de Hanze”. Mooie patriciërshuizen, gotische
monumenten van rode baksteen sieren de “Altstadt”. Zeker te proeven op een terrasje: de Lübeckse
specialiteit, de marsepeinkoek met de afbeelding van de Holstentor, de oude toegangspoort tot de stad.

Dag 5: Schwerin - Wismar (+/- 40 km)

We starten aan ons hotel en fietsen naar het sprookjesachtige kasteel van Schwerin: het Neuschwanstein
van het noorden. Het kasteel heeft 365 torentjes en koepels, één voor elke dag van het jaar. De geschiedenis
van het slot is indrukwekkend. Gebouwd in de 10de eeuw als versterking en later verbouwd tot een mooi
kasteel. Later werd het een museum, de zetel van het regionale parlement en de DDR gebruikte het kasteel
als school voor kleuterleidsters. Nu is het kasteel een museum en wordt het gebruikt door het parlement van
de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Na een bezoekje aan de binnenstad van Schwerin of een bezoek
aan het kasteel fietsen we na de middag langs de Schweriner See, door kleine dorpjes tot aan het Kasteel
Wiligrad, een onontdekte schat van het kasteellandschap van Mecklenburg. Na een pauze op het mooie
terras fietsen we verder tot in Wismar.

Dag 6: Terugreis

We maken ons klaar voor de terugreis, vol herinneringen aan de Hanzesteden, de Oostzeekust en het
betoverende landschap dat we onderweg ontdekten.



Inbegrepen

Fietsvervoer met professioneel ingerichte aanhanger
Eigen fietsbegeleider

Noodnummer:
+32 472 992 323

Roeselaarsestraat 163b/c
8890 Moorslede

Tel: +32 51 77 74 16
info@reizenpatteeuw.be

Maandag - Vrijdag
09u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
Zaterdag
09u00 - 12u00
Zon- en feestdagen gesloten

Meer info over wat er precies is inbegrepen kunt u vinden onder de rubriek Praktische info op onze website
of bij de infopagina in de brochure.


